Naam: Nina Zandvliet
Leeftijd: Tot 16 jaar
Titel: Niet mijn schuld
Lengte film in min.: 4

Naam cameraman/vrouw: Nina Zandvliet
Leeftijdscategorie: Tm 16 jaar
Filmopleiding: geen

Lisa wordt op school uitgelachen om haar tas, ook door de leerkracht. Thijs durft niet te zeggen wat
belangrijk voor hem is en wordt uitgescholden voor homo en meisje. De juf zegt ook tegen hem: “Het
is je eigen schuld, want het is toch waar”? Weer iemand anders wordt gepest vanwege het dragen
van een hoedje. “Als jij je kleedt als een clown, dan is het logisch dat ze jou pesten”, zegt de juf. De
drie gepeste leerlingen bedenken een list en zetten de juf voor schut.

Het thema pesten is op een “schurende” manier uitgewerkt, waardoor de kijker uitgedaagd wordt
om een eigen mening te vormen. De boodschap dat je niet moet pesten komt daardoor goed over,
terwijl dit in de film juist omgekeerd gebracht wordt. Kortom: een goed verhaal.

De kleurstelling en het camerawerk zijn prachtig. Wel vaak vanaf een afstand, waarbij close-ups de
sfeer goed zouden kunnen aanvullen, met name aan het einde van de film. Het acteren is goed
gelukt. Hulde aan de regisseur! De geluidslaag is soms wat zachter, maar overwegend is wat gezegd
wordt heel goed verstaanbaar.

Het pianoriedeltje bij de aftiteling past natuurlijk helemaal.

Een geslaagde film.
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